
Fijn dat je er (online) bij was vanmorgen! 

 * Als je nog wat wilt vragen over de preek, kun je de dominee een 
mail sturen, zijn e-mailadres is: domineetermaat@gmail.com.  

 
*Neem je de volgende keer weer je pen/kleurtjes 

mee naar de kerk of leg je ze thuis klaar? 

We zingen vanmorgen Op Toonhoogte 430: 
 

Je hoeft niet bang te zijn 
al gaat de storm tekeer. 
Leg maar gewoon je hand 

in die van onze Heer. 
 

Je hoeft niet bang te zijn 
als oorlog komt of pijn. 

De Heer zal als een muur, 
rondom je leven zijn. 

 
Je hoeft niet bang te zijn 

al gaan de lichten uit. 
God is er en Hij blijft, 

als jij je ogen sluit. 

Naam   : ________________________ 
 
Datum   : zondagmorgen 22 november 2020 
Dominee  : Ds. G.A. Termaat 
Thema   : ‘???? (als je goed luistert, dan kun je 
       het ontdekken!)  
Bijbelgedeelten : Jeremia 29:1 en 4-14  



Wat is het thema van de preek?
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
 
 
Kun jij de onderstaande zinnen aanvullen?
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
 
We lezen vandaag uit de Bijbel uit het boek _______________ 
hoofdstuk 29 vers 1-14. 
We lezen hier ____________ 
Die is geschreven door _____________ 
Hij was een _____________ 
Dat is iemand die de wil van God bekend maakt. 
Hij schreef deze brief aan ____________ 
Zij leefden in ballingschap in het land ______________ 
 
Er zijn profeten die zeggen dat de ballingschap niet lang gaat 
duren. Maar dit zijn valse profeten die valse hoop geven! 
God zegt dat de mensen daar niet naar moeten luisteren. Want 
deze profeten heeft Hij helemaal niet gestuurd. 
 
Jeremia stuurt een brief waarin hij zegt dat het wel lang gaat 
duren: wel 50 / 70 / 90 jaar! (omcirkel het goede antwoord). 
 
De mensen moeten de tijd die ze in Babel zijn goed benutten. 
Ze moeten bijvoorbeeld: 
Vers 5: ___________________________________ 
Vers 6: ___________________________________ 
Vers 6: ___________________________________ 
Vers 7: ___________________________________ 
 
Dat is toch vreemd? Moeten ze bidden voor de stad waarin ze nu 
wonen? Terwijl ze daar eigenlijk gevangenen zijn! Ja, zegt de 
Heere. Bid maar om vrede in de stad. Want dan leef jij ook in 
vrede. En er is toch hoop. Want wat zal er na die jaren balling-
schap gebeuren? (vers 14): ________________________ 
 

Op welke dingen hoop jij ? 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
 
 
Welke dingen hoop je van God? 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
 
 
In deze dienst bidden we ook met elkaar. Schrijf 2 dingen op 
waar jij voor wilt bidden. 
________________________________________________ 
________________________________________________ 

Het duurde lang voor het volk de weg naar het beloofde land weer 
kon maken. Het kan voor ons ook lang duren om uit een hopeloze 

situatie te komen. Maar uiteindelijk mogen we thuiskomen bij God. 
Dat is een hoopvolle toekomst. 

Al is de weg ernaartoe soms een doolhof. Lukt het jou om het 
schaap door het doolhof thuis te brengen? 


