
Fijn dat je er was vanmorgen! 

We zingen vanmorgen Op Toonhoogte 345: 
 

Jezus zegt, dat Hij hier van ons verwacht, 
dat wij zijn als kaarsjes, brandend in de nacht. 

En Hij wenst dat ieder tot zijn ere schijn’, 
jij in jouw klein hoekje en ik in ’t mijn. 

 
Jezus zegt, dat Hij ieders kaarsje ziet, 

of het helder licht geeft, of ook bijna niet. 
Hij ziet uit de hemel of wij lichtjes zijn; 

jij in jouw klein hoekje en ik in ‘t mijn. 
 

Jezus zegt ons ook, dat ‘t zo donker is, 
overal op aarde zonder en droefenis. 

Laat ons dan in ‘t duister held’re lichtjes zijn. 
Jij in jouw klein hoekje en ik in ‘t mijn! 

 * Als je nog wat wilt vragen over de preek, kun je de dominee een 
mail sturen. Het e-mailadres van dominee Van Trigt is: 

jcvtrigt@gmail.com. 
 

Naam   : ________________________ 
 
Datum   : zondagmorgen 29 november 2020 
Dominee  : ds. J.C. van Trigt 
Bijbelgedeelte : Genesis 2: 21-25 en 3: 9-20 

Thema   : ´De levensbron!´ 



 
Van welke boom mogen Adam en Eva in het paradijs niet eten? 
 
________________________________________________ 
 
  
Wat doet God als Adam en Eva naar de slang geluisterd hebben? 
 
________________________________________________ 
 
________________________________________________ 
 
  
Welke naam had Adam zijn vrouw eerst gegeven? 
 
________________________________________________ 
 
  
Hoe noemt hij haar nadat God gezegd heeft dat ze zullen ster-
ven? 
 
________________________________________________ 
 
 
Wat betekent de naam Eva? 
 
________________________________________________ 
 
  
Van wie is Eva uiteindelijk de moeder geweest? 
 
________________________________________________ 
 
  
Wie mogen we in de adventsweken aanbidden en ons leven toe-
wijden? 
 
________________________________________________ 
 
________________________________________________ 
 
 


