
Fijn dat je er (online bij) was 
vanmorgen! 

 * Als je nog wat wilt vragen over de preek, kun je de dominee een 
mail sturen. Het e-mailadres van dominee Van der Aa is: 

w.p.vanderaa@wvoranje.nl. 
 

* Neem je de volgende keer weer je kleurtjes en/of pen mee naar 
de kerk? 

Vanmorgen zingen we ‘Sta ‘s even op’: 
 

Sta ’s even op als je Jezus liefhebt, 
sta ’s even op als je van hem houdt. 

Laat eens merken, laat eens merken, dat je van Hem houdt. 
 

Klap eens in je hand, als je Jezus liefhebt, 
klap eens in je hand, als je van Hem houdt. 

Laat eens merken, laat eens merken, dat je van Hem houdt. 
 

Draai eens even rond, als je Jezus liefhebt, 
draai eens even rond, als je van Hem houdt. 

Laat eens merken, laat eens merken, dat je van Hem houdt. 
Spring eens in de lucht, als je Jezus liefhebt, 
spring eens in de lucht, als je van Hem houdt. 

Laat eens merken, laat eens merken, dat je van Hem houdt. 
 

Geef elkaar de hand, als je Jezus liefhebt, 
geef elkaar de hand, als je van Hem houdt. 

Laat eens merken, laat eens merken, dat je van Hem houdt. 
Laat eens merken, laat eens merken, dat je van Hem houdt. 

Naam   : ________________________ 
 
Datum   : zondagmorgen 17 oktober 2021 
Dominee   : Ds. W.P. van der Aa uit Vlijmen 
Thema   : ´Wil de echte gevangene opstaan?!´ 
Bijbelgedeelte : Handelingen 16: 16-31 



Als de dominee het vraagt, mag je naar voren komen. 
 
 
Wat deed de 'jonge slavin'? 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
 
Waarom vond Paulus dat niet goed?  
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
 
Waarom sloten ze Paulus en Silas op in de gevangenis? 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
 
Schrijf eens een kaartje aan hen, wat zou je erop zetten?  
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
 
Welk gebed of liedje heb jij van papa en mama geleerd? 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
 
Waarom wilde de gevangenbewaarder niet meer verder leven? 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
 
Hoe redde Paulus hem en zijn gezin? 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 


