Vanmorgen zingen we Op Toonhoogte 430:

Je hoeft niet bang te zijn
al gaat de storm tekeer.
Leg maar gewoon je hand

in die van onze Heer.

Je hoeft niet bang te zijn
als oorlog komt of pijn.
De Heer zal als een muur,
rondom je leven zijn.

Je hoeft niet bang te zijn
al gaan de lichten uit.
God is er en Hij blijft,

als jij je ogen sluit.

Fijn dat je er (online bij) was
vanmorgen!

* Als je nog wat wilt vragen over de preek, kun je de dominee een be-
richtje sturen. Het e-mailadres van dominee Wolters is:
dwolters@kpnplanet.nl.

* Neem je de volgende keer weer je kleurtjes en/of pen mee naar de
kerk of leg je ze klaar?
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In welke tijd speelde het verhaal van Ruth zich af?

Wat betekent de naam Ruth?

Wanneer komen Ruth en Naomi terug in Bethlehem?

Weet je misschien wm‘je eigen naam betekent? (Vraag het na
na de dienst...) Wat vind je van die naam?

Nodmi probeerde ook Ruth weg te sturen. Maar Ruth antwoordde:
'Zeg toch niet steeds dat ik terug moet gaanl Ik laat u niet in de
steek. Waar u heen gaat, daar ga ik heen. Waar u woont, daar wil
ik ook wonen.......". Wat zei Ruth nog meer?

Wat zijn Gods basisregels?

Waarom is Moab zo'n erg land om naar foe te vluchten?

Neem voor elke letter de vorige in het alfabet. @
a=Z ”

b=a f= j= n= r= V=
c=b g= k= 0= S= X=
d=c h-= |= p= t= y=
e= |= m= q= U= Z=

Wat moet Ruth allemaal loslaten om met Naomi mee te gaan?

Vind je dat dapper van Ruth? Waarom?

En Ruth zei nog meer:

'Waar u sterft, daar wil ik ook sterven
en daar wil ik ook begraven worden.
Alleen de dood kan ons scheiden. De Heer
mag me straffen als ik u in de steek laat!'




