We zingen vanmorgen in de dienst Op Toonhoogte 351:

Alzo lief had God de wereld,
alzo lief had God de wereld,

de wereld, de wereld,
God had de wereld lief.

Dat Hij aan ons heeft gegeven,
dat Hij aan ons heeft gegeven,
gegeven, gegeven,

Zijn eengeboren Zoon.

Opdat een ieder die gelooft,
opdat een ieder die gelooft,
een ieder, een ieder,
het eeuwig leven heeft.

Fijn dat je er (online) bij was vanmorgen!

* Als je nog wat wilt vragen over de preek, kun je de dominee een

mail sturen. Het e-mailadres van dominee Molenaar is:
a.l.molenaar@outlook.com.

* Neem je de volgende keer weer je kleurtjes en/of pen mee naar

de kerk?

Datum : zondagmorgen 16 oktober 2022
Dominee : Ds. A.L.Molenaar

Bijbelgedeelten : Exodus 28: 1-12 ; Psalm 145: 3-10
Johannes 17: 1-8
Thema : Zijn Naam hooghouden
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De hogepriester




Wat is een hogepriester en wat doet hij?

Wat draagt de hogepriester op zijn beide schouders?

Waarom draagt hij dat op zijn schouders?

Wat is het 3° gebod van de 10 geboden? (tekst voor de preek)

Wat mogen we niet doen volgens dit gebod?

Wat moeten we juist wel doen volgens dit gebod?

Hoe luidt de Naam van de HEERE?

Wat betekent de Naam van de HEERE?

Draag jij ook de Naam van de Heere? Zo ja, sinds wanneer?
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