
Fijn dat je er bij was vanmorgen! 

We zingen vanmorgen OTH 445: 
 

Tot zeven maal zeventig maal 
vergeef ik een ander zijn schuld. 

Tot zeven maal zeventig maal; 
de Heer heeft met mij ook geduld. 

(2x) 

Naam   : ________________________ 
 
Datum   : Zondagmorgen 23 oktober 2022 
Dominee   : Ds. F. Wijnhorst 
Thema   : ‘Tot 7 maal 70 maal…..’ 
Bijbelgedeelte : Mattheus 18:21-35 en Mattheus 6:12  



Doe jij wel eens iets waarvoor je God om vergeving moet vragen? 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
 
 
Wanneer vind jij het moeilijk om een ander te vergeven? 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
 
 
70 x 7 = 490, Jezus bedoelt dus: vergeef zo vaak dat je de tel 
kwijtraakt…… Dat is wel heel vaak! Vind je ook niet dat de maat 
een keertje vol is? 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
 
 
Voor wie/waarvoor wil je vandaag bidden en danken?  
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

  V E R G E V I N G N M P V O X   

  C K N Y B O N Y F L W Q S N D   

  N O V E O A M S C H E D Z T M   

  E N I N D L R J C Q W H S F R   

  V I N E G L X M S U M N D E R   

  E N E G E H E J H H T F S R Z   

  Z K D N V A P H H A E I D M E   

  I R L I A B E E C O R L L I V   

  S I U N N H H Q R S U T H N E   

  B J H N G Y V D Q D T C I G N   

  W K C E E I E G E E S J N G T   

  X O S P N B F G V I G R I A I   

  C F W J I F X W C J A R Q W G   

  Y S S M S R A B R O E D E R K   

  R H R N E R A N E D L U H C S   

BARMHARTIG BEDROEFD BROEDER 

GEDULD GEVANGENIS KONINKRIJK 

KWIJTSCHELDEN ONTFERMING PENNINGEN 

SCHULDEN SCHULDENAREN VERGEVING 

ZEVEN ZEVENTIG  


