We zingen vanmorgen OTH 410: Naam

Here der heren, Koning der koningen, Datum : Zondagmorgen 22 januari 2023
U wil ik eren, U wil ik lofzingen. Dominee : Ds. H.E. Veldhuijzen
Rots aller eeuwen, U bent mijn vesting, Thema : 'God is niet te koop'

Mijn vaste burcht, bij wie ik schuil. Bijbelgedeelte : Johannes 2 vers 13 tot 22
Refrein
Eer aan de Vader, eer aan de Zoon,
Eer aan de Geest, U heb ik lief.
Halleluja 4x

Eer aan de Vader, die alle dingen schiep.
Eer aan de Zoon, die mij tot leven riep.
Eer aan de Geest, U maakt ons samen één,
U alleen, U heb ik lief.

Fijn dat je er bij was vanmorgen!

» Breng je de volgende keer weer je pen/kleurtjes mee?
« Als je de dominee nog wat wil vragen over de preek, kun je hem
een e-mail sturen.
Het adres is: predikant@hervormdschelluinen.nl.




Johannes heeft eerst verteld over de bruiloft in Kana.
Daar doet de Here Jezus in stilte een wonder.
Vandaag lezen we over wat er gebeurt op het plein voor de
tempel. Jezus is heel boos.

Waarom? En wat kunnen we leren van deze geschiedenis?

Wat doet de Here Jezus op het plein voor de tempel?

Wat zou je denken als je erbij was geweest?

Wat denken de discipelen als ze Jezus bezig zien?

Waarom is Jezus zo boos?

Jezus breekt de markt af, wat blijft er over?

Word je blij van dit verhaal of juist verdrietig? Waarom?

Dit is mijn tekening over de preek




