
Fijn dat je er bij was vanmorgen! 

We zingen vanmorgen OTH 460: 
 

Wij zullen opstaan en met Hem meegaan 
straks als Jezus terugkomt. 

Wij zullen opstaan en met Hem meegaan 
als Jezus komt. 

Wij zullen opstaan en met Hem meegaan 
straks als Jezus terugkomt. 

Wij zullen opstaan en met Hem meegaan 
als Jezus komt. 

 
Blijf niet treuren zit niet bij de pakken neer. 

Sikkeneuren helpt je toch niet meer. 
't Zal gebeuren. Dan komt de Heer, de Heer! 

 
Wij zullen opstaan en met Hem meegaan 

straks als Jezus terugkomt. 
Wij zullen opstaan en met Hem meegaan 

als Jezus komt. 
 

Blijf niet treuren zit niet bij de pakken neer. 
Sikkeneuren helpt je toch niet meer. 

't Zal gebeuren. Dan komt de Heer, de Heer! 
 

Wij zullen opstaan en met Hem meegaan 
straks als Jezus terugkomt. 

Wij zullen opstaan en met Hem meegaan 
als Jezus komt. 

• Breng je de volgende keer weer je pen/kleurtjes mee? 
• Als je de dominee nog wat wil vragen over de preek, kun je hem 

een e-mail sturen. Het adres is:                                               
predikant.sionskerk@hervormdpapendrecht.nl . 

Naam  : ________________________ 
 
Datum  : Zondagmorgen 30 april 2023 
Dominee  : Ds. B. Weerd 
Bijbelged. : Ezechiël 37:1-14 en Johannes 5:24-2 



Wat ziet Ezechiël? (vers 1)
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
 
 
Waarom moet Ezechiël er aan alle kanten omheen lopen? 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
 
 
In vers 3 stelt God een vraag. Ezechiël antwoordt God: “U weet 
het!” Wat vind je van zijn antwoord?
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
 
 
Wat moet Ezechiël doen van God en wat gebeurt er dan?
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
 
 
In vers 11 staat dat er geen hoop meer is, maar hoe komt er toch 
weer hoop? 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
 
 
Wat heeft dit verhaal te maken met Pasen en Pinksteren en wat 
betekent het voor ons? 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 


