


Maandag 25 maart: Thema: ‘Jezus en ik’ 

 

We komen de kerk binnen in stilte. 

 

Muzikale inleiding 

 

Welkom 

 

Zingen: WK 142: 1-2, 6-7 

1.  Gethsémane, die nacht moest eenmaal komen. 

De Heiland heeft bewust die weg genomen. 

Hij laat zijn doel niet los, wijkt niet terzijde, 

aanvaardt het lijden. 

 

2. Hoe dichtbij is de hof, waar Gij gewaakt hebt; 

verstaanbaar is de klacht, die Gij geslaakt hebt. 

Nog leeft de haat, die U kwam overvallen: 

zo zijn wij allen.  

 

6. In angst en tranen werd zijn strijd gestreden. 

Toen kon Hij toebereid naar voren treden. 

De duisternis kon, wat zij mocht verzinnen, 

Hem niet verwinnen. 

 

7. Hier zijn wij, Heer, een afgeweken schare, 



wij, die zo zorgeloos, zo ontrouw waren. 

Verander ons en reinig onze harten, 

o Man van smarten! 

 

 

 

Schriftlezing: Marcus 14: 32-42 (HSV) 

32. En zij kwamen op een plaats waarvan de naam Gethsémané was, en 

Hij zei tegen Zijn discipelen: Ga hier zitten totdat Ik gebeden zal hebben. 

33. En Hij nam Petrus, Jakobus en Johannes met Zich mee en begon 

ontdaan en zeer angstig te worden; 

34. en Hij zei tegen hen: Mijn ziel is zeer bedroefd, tot de dood toe; blijf 

hier en waak. 

35. En toen Hij iets verder gegaan was, wierp Hij Zich ter aarde en bad dat, 

als het mogelijk was, dat uur aan Hem voorbij zou gaan. 

36. En Hij zei: Abba, Vader, alle dingen zijn mogelijk voor U; neem deze 

drinkbeker van Mij weg, maar niet wat Ik wil, maar wat U wilt. 

37. En Hij kwam en trof hen slapend aan en Hij zei tegen Petrus: Simon, 

slaapt u? Was u niet in staat één uur te waken? 

38. Waak allen en bid, opdat u niet in verzoeking komt; de geest is wel 

gewillig, maar het vlees is zwak. 

39. En toen Hij weer weggegaan was, bad Hij en sprak dezelfde woorden. 

40. En toen Hij terugkwam, trof Hij hen opnieuw slapend aan, want hun 

ogen waren zwaar geworden; en zij wisten niet wat zij Hem moesten 

antwoorden. 

41. En Hij kwam voor de derde keer en zei tegen hen: Slaap nu maar 

verder en rust; het is genoeg, het uur is gekomen; zie, de Zoon des 

mensen wordt overgeleverd in de handen van de zondaars. 



42. Sta op, laten wij gaan; zie, hij die Mij verraadt, is dichtbij. 

 

Stilte om de bijbeltekst te overdenken.  

 

Luisterlied: https://www.youtube.com/watch?v=Wjh3ieKYlOk 

Bid met mij in deze lange nacht. 

Richt je hart op God, wees waakzaam, bid en wacht. 

Wees dan stil als je geen toekomst ziet 

En vertrouw op God, want Hij vergeet ons niet. 

Bid met mij, nu heel de wereld lijdt. 

Zoek de wil van God, bid om een nieuwe tijd. 

Wees dan stil als je geen toekomst ziet 

En vertrouw op God want hij vergeet ons niet. 

Zoon van God, wij bidden U, 

U die zelf onze weg volbracht: 

Houd ons vast en leid ons nu 

Op de weg, die wij gaan door de lange nacht. 

 

 

Overdenking: ‘Jezus waken en ons slapen.’  

 

Muzikaal moment (koperblazers)  

 

Toelichting bloemstuk  

 

Gebed met daarin ruimte voor persoonlijk stil gebed 

 

Zingen: OTH 94  

https://www.youtube.com/watch?v=Wjh3ieKYlOk


1. Hij kwam bij ons, heel gewoon 

De Zoon van God als mensenzoon 

Hij diende ons als een knecht 

En heeft Zijn leven afgelegd 

 

Refrein: 

Zie onze God, de Koning-knecht 

Hij heeft Zijn leven afgelegd 

Zijn voorbeeld roept 

Om te dienen iedere dag 

Gedragen door 

Zijn liefd' en kracht 

 

2. En in de tuin van de pijn 

Verkoos Hij als een lam te zijn 

Verscheurd door angst en verdriet 

Maar toch zei Hij: 'Uw wil geschied' 

 

(Refrein)  

 

 

Gebed om zegen 

 

We verlaten de kerk in stilte



 

Dinsdag 26 maart: Thema: Jezus en ik   

 

We komen de kerk binnen in stilte. 

 

Muzikale inleiding 

 

Welkom 

 

Zingen: Hard geslagen (Sela)   

Hard geslagen vastgenageld zie Hem stervend aan een kruis 

Hij die onze straf wil dragen door zijn eigen volk verguisd 

't Is de lang verwachte koning Davids Zoon en Davids Heer 

Hij het Woord van God gekomen geeft de geest en spreekt niet meer 

 

Droeg een mens ooit zoveel lijden zag een ziel ooit zo'n verdriet 

Smalend spotte elke vijand angstig vluchtte elke vriend 

Hard geslagen door belagers niemand nam het op voor Hem 

Maar het hardst van alle slagen kwam Gods oordeel neer op Hem 

 

Wie te licht denkt over zonde en haar diepe ernst niet ziet 

Kijk naar Hem en ziet verwonderd wat een vonnis zij verdient 

Christus het volmaakte paaslam droeg ons weerzinwekkend lot 

Hij die onze zonden wegnam Hij verzoent ons weer met God 

Hier vindt ons geloof een bedding onze hoop een vaste grond 

Christus rots van onze redding die verloren zondaars vond 

Alle lof eer en aanbidding voor zijn nooit volprezen naam 

Wie zijn hoop op Jezus vestigt leeft in hoop die nooit beschaamt 

 

 



Schriftlezing: Marcus 14: 43-54 (HSV) 

43. En meteen, terwijl Hij nog sprak, kwam Judas eraan, die een van de 

twaalf was, en met hem een grote menigte met zwaarden en stokken, 

gestuurd door de overpriesters, de schriftgeleerden en de oudsten. 

44. En hij die Hem verraadde, had met hen een teken afgesproken en 

gezegd: Die ik kussen zal, Die is het; grijp Hem, en leid Hem zorgvuldig 

bewaakt weg. 

45. En toen hij daar gekomen was, ging hij meteen naar Hem toe en zei: 

Rabbi, Rabbi, en hij kuste Hem. 

46. En zij sloegen de handen aan Hem en grepen Hem. 

47. Maar een van degenen die daarbij stonden, trok het zwaard, en hij 

trof de dienaar van de hogepriester en sloeg hem het oor af. 

48. En Jezus antwoordde en zei tegen hen: Bent u er met zwaarden en 

stokken opuit gegaan, als tegen een misdadiger, om Mij gevangen te 

nemen? 

49. Dagelijks was Ik bij u in de tempel onderwijs aan het geven en u hebt 

Mij niet gegrepen, maar dit gebeurt opdat de Schriften vervuld worden. 

50. En Zijn discipelen verlieten Hem en vluchtten allen. 

51. En een zekere jongeman, die een linnen kleed om het naakte lichaam 

geslagen had, volgde Hem, en de jongemannen grepen hem, 

52. maar hij liet het linnen kleed achter en vluchtte naakt van hen weg. 

53. En ze leidden Jezus weg naar de hogepriester; en bij hem kwamen al 

de overpriesters, de oudsten en de schriftgeleerden bijeen. 

54. En Petrus volgde Hem op een afstand, tot binnen het paleis van de 

hogepriester, en hij zat er samen met de dienaars en warmde zich bij het 

vuur. 

 

Stilte om de bijbeltekst te overdenken  

 



Zingen: Ik leef (Sela)   

Ik leef door te sterven, 

door Jezus’ weg te gaan. 

Ik leef door met Jezus op te staan. 

 

Hij vraagt ons hem te volgen. 

Ik ga hem achterna. 

Zijn weg leidt naar het leven, 

maar ook langs Golgotha. 

 

Daar leer ik los te laten, 

zoals Jezus heeft gedaan. 

Daar sterft mijn oude mens, 

om met hem weer op te staan. 

 

Voor hem is heel mijn leven. 

Ik leg het voor hem neer. 

Wat heb ik te verliezen? 

Mijn rijkdom is de Heer! 

 

Ik volg met open handen 

en ontvang wat hij mij geeft. 

Zo sterf ik aan mijzelf, 

omdat Jezus in mij leeft. 

 



Overdenking: ‘Vlucht ik weg of volg ik Jezus?’ 

 

Muzikaal intermezzo   

 

Toelichting bloemstuk  

 

 

Gebed met daarin ruimte voor persoonlijk gebed  

 

Zingen: OTH 98: 3 en 2  

3. Jezus leeft! Hem is de macht. 

Niets kan mij van Jezus scheiden. 

Hij zal, als de vorst der nacht 

mij te na komt, voor mij strijden. 

Drijft de vijand mij in 't nauw, 

dit is al waar ik op bouw. 

 

2. Jezus leeft! Hem is het rijk 

over al wat is gegeven. 

En ik zal, aan Hem gelijk, eeuwig heersen, eeuwig leven. 

God blijft zijn beloften trouw, 

dit is al waar ik op bouw. 

 

Gebed om zegen 

 

We verlaten de kerk in stilte 



Woensdag 27 maart. Thema: Jezus en ik  

 

We komen de kerk binnen in stilte. 

 

Muzikale inleiding 

 

Welkom 

 

Zingen: Jezus ik wil U bedanken (OTH 353) 

Jezus, ik wil U bedanken 

voor wat U voor mij hebt gedaan. 

Omdat U voor mij bent gestorven 

maar ook weer bent opgestaan. 

Refrein: 

Jezus, ik dank U, 

U gaf uzelf voor mij. 

Jezus, ik dank U 

en geef mijzelf aan U, 

ik geef mijzelf aan U. 

U werd geschopt en geslagen, 

ze lachten en scholden U uit. 

En zelfs door uw vrienden verlaten, 

hing U voor mij aan het kruis. 

(Refrein) 

U hebt mijn zonden gedragen 

en ook al mijn pijn en verdriet. 

Dat U zoveel van mij kon houden, 

nee, Heer, dat begrijp ik niet. 

(Refrein)  



 

Schriftlezing: Lucas 23: 26-32 (NBV)  

26. Toen Jezus werd weggeleid, hielden de soldaten een zekere Simon van 

Cyrene aan, die net de stad binnenkwam. Ze legden het kruis op zijn rug 

en lieten hem het achter Jezus aan dragen. 27/ Een grote volksmenigte 

volgde Jezus, waaronder veel vrouwen die over Hem weeklaagden en zich 

op de borst sloegen. 28. Jezus keerde zich echter naar hen om en zei: 

‘Dochters van Jeruzalem, huil niet om Mij. Huil liever om jezelf en je 

kinderen, 29. want weet, de tijd zal aanbreken dat men zal zeggen: 

“Gelukkig wie onvruchtbaar is, gelukkig de moederschoot die niet gebaard 

heeft en de borst die geen kind heeft gezoogd.” 30.  Dan zullen de 

mensen tegen de bergen zeggen: ‘Val op ons neer!’ en tegen de heuvels: 

‘Bedek ons!’ 31. Want als dit gebeurt met het jonge hout, wat zal het 

verdorde hout dan niet te wachten staan?’ 32. Samen met Jezus werden 

nog twee anderen, beiden misdadigers, weggeleid om terechtgesteld te 

worden. 

 

Stilte om de bijbeltekst te overdenken 

 

Zingen: Psalm 69: 1 en 4  

1. O God, verlos en red mij uit den nood; 

De waat'ren zijn tot aan de ziel gekomen; 

Ik zink in 't slijk; ik voel mij overstromen; 

Ik ga te grond'; de vloed is mij te groot. 

Ik roep mij moê in dezen jammerstaat; 

Mijn keel is hees, zij is van droogt' ontsteken; 

En daar ik hoop op God, mijn toeverlaat, 

Schrei ik mij blind; mijn ogen zijn bezweken. 

4. Mijn broed'ren ben ik vreemd, door elk onteerd, 

En onbekend den zonen mijner moeder; 

'k Vind onder hen noch schutsheer, noch behoeder; 

Want d' ijver van Uw huis heeft mij verteerd. 



Ik draag den schimp, den smaad en overlast 

Dergenen, die, alziende God, U smaden; 

Ik heb geweend, mijn ziel heeft steeds gevast, 

Maar 'k word te meer met smaadheid overladen. 

 

Overdenking: ‘Huilen om Jezus?’  

 

Muzikaal intermezzo   

 

Toelichting bloemstuk  

 

Dankgebed en voorbede  

 

Zingen: OTH 192: 1 en 2 

1. Vaste rots van mijn behoud, 

Als de zonde mij benauwt, 

Laat mij steunen op Uw Trouw, 

Laat mij rusten in Uw schauw, 

Waar het bloed door U gestort, 

Mij de bron des levens wordt. 

 

2. Jezus, niet mijn eigen kracht, 

Niet het werk door mij volbracht, 

Niet het offer, dat ik breng, 

Niet de tranen die ik pleng,  

Schoon ik ganse nachten ween, 

Kunnen redden, U alleen.  

 

 



Gebed om zegen 

 

We verlaten de kerk in stilte 

 



Donderdag 28 maart: Thema: Jezus en ik   

 

We komen de kerk binnen in stilte. 

 

Muzikale inleiding 

 

Welkomstwoorden 

 

Zingen: Psalm 103: 2 en 6 

Loof Hem, die u, al wat gij hebt misdreven, 

Hoeveel het zij, genadig wil vergeven; 

Uw krankheên kent en liefderijk geneest; 

Die van 't verderf uw leven wil verschonen, 

Met goedheid en barmhartigheên u kronen; 

Die in den nood uw redder is geweest. 

Zo hoog Zijn troon moog' boven d' aarde wezen, 

Zo groot is ook voor allen, die Hem vrezen, 

De gunst, waarmee Hij hen wil gadeslaan; 

Zo ver het west verwijderd is van 't oosten, 

Zo ver heeft Hij, om onze ziel te troosten, 

Van ons de schuld en zonden weggedaan. 

Schriftlezing: Lukas 23: 33-43 (HSV)  

33. Toen zij op de plaats kwamen die Schedel genoemd werd, kruisigden 

ze Hem daar, met de misdadigers, de één aan de rechter- en de ander aan 

de linkerzijde. 

34. En Jezus zei: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. 

En ze verdeelden Zijn kleren en wierpen het lot. 

35. En het volk stond toe te kijken. En met hen beschimpten ook hun 

leiders Hem. Zij zeiden: Anderen heeft Hij verlost, laat Hij nu Zichzelf 

verlossen als Hij de Christus is, de Uitverkorene van God. 



36. En ook de soldaten kwamen Hem bespotten en brachten Hem zure 

wijn. 

37. En zij zeiden: Als U de Koning van de Joden bent, verlos dan Uzelf. 

38. En er was ook een opschrift boven Hem geschreven in Griekse, 

Romeinse en Hebreeuwse letters: DIT IS DE KONING VAN DE JODEN. 

39. En een van de misdadigers die daar hingen, lasterde Hem en zei: Als U 

de Christus bent, verlos dan Uzelf en ons. 

40. Maar de andere antwoordde en bestrafte hem: Vreest zelfs u God 

niet, nu u hetzelfde vonnis ondergaat? 

41. En wij toch rechtvaardig, want wij ontvangen straf overeenkomstig 

wat wij gedaan hebben, maar Deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. 

42. En hij zei tegen Jezus: Heere, denk aan mij, als U in Uw Koninkrijk 

gekomen bent. 

43. En Jezus zei tegen hem: Voorwaar, zeg Ik u, heden zult u met Mij in 

het paradijs zijn. 

 

Stilte om de bijbeltekst te overdenken 

 

Muzikaal intermezzo 

 

Overdenking: ‘Jezus en ik in het paradijs’  

 

Zingen: OTH 95: 1-4 

Ik wil zingen van mijn Heiland 

Van Zijn liefde, wondergroot 

Die Zichzelve gaf aan 't kruishout 

En mij redde van de dood 

Zing, o zing van mijn Verlosser 

Met Zijn bloed kocht Hij ook mij 



Aan het kruis schonk Hij genade 

Droeg mijn schuld en ik was vrij 

'k Wil het wonder gaan verhalen 

Hoe Hij op Zich nam mijn straf 

Hoe in liefde en genade 

Hij 't rantsoen gewillig gaf 

Zing, o zing van mijn Verlosser 

Met Zijn bloed kocht Hij ook mij 

Aan het kruis schonk Hij genade 

Droeg mijn schuld en ik was vrij 

'k Wil mijn dierb're Heiland prijzen 

Spreken van Zijn grote kracht 

Hij kan overwinning geven 

Over zond' en satans macht 

Zing, o zing van mijn Verlosser 

Met Zijn bloed kocht Hij ook mij 

Aan het kruis schonk Hij genade 

Droeg mijn schuld en ik was vrij 

Ik wil zingen van mijn Heiland 

Hoe Hij smarten leed en pijn 

Om mij 't leven weer te geven 

Eeuwig eens bij Hem te zijn 

Zing, o zing van mijn Verlosser 

Met Zijn bloed kocht Hij ook mij 

Aan het kruis schonk Hij genade 

Droeg mijn schuld en ik was vrij 

Zing, o zing van mijn Verlosser 

Met Zijn bloed kocht Hij ook mij 

Aan het kruis schonk Hij genade 

Droeg mijn schuld en ik was vrij 

Droeg mijn schuld en ik was vrij 

Droeg mijn schuld en ik was vrij 



 

Toelichting bij het bloemstuk  

 

Dankgebed   

 

Zingen: OTH 110: 1-3 

U zij de glorie, opgestane Heer! 

U zij de victorie, nu en immermeer. 

Uit een blinkend stromen, daald’ een engel af, 

heeft de steen genomen van ’t verwonnen graf: 

U zij de glorie, opgestane Heer! 

U zij de victorie, nu en immermeer. 

 

Ziet Hem verschijnen, Jezus, onze Heer! 

Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer. 

Weest dan, volk des Heren, blijd’ en welgezind, 

en zegt telkenkere: ‘Christus overwint!’ 

U zij de glorie, opgestane Heer! 

U zij de victorie, nu en immermeer. 

Zou ik nog vrezen nu Hij eeuwig leeft 

Die mij heeft genezen die mij vrede geeft 

In Zijn goddelijk wezen is Zijn glorie groot 

Niets heb ik te vrezen in leven en in dood 

U zij de glorie opgestane Heer 

U zij de victorie nu en immer meer 

  

Gebed om zegen 

 

We verlaten de kerk in stilte 


