
We zingen vanmorgen Op Toonhoogte 451 
 

Bij  het 3e couplet wordt het woord vrede vervangen voor vrijheid 
 

Vertel het aan de mensen 
Wie liefde heeft: Jezus! 

Vertel het aan de mensen 
Wie vrede geeft: Jezus! 

Vertel het aan de mensen, 
Dat Jezus leeft, 

Vertel het aan de mensen. 
 

Want iedereen moet weten 
Wie liefde heeft: Jezus! 

Want iedereen moet weten 
Wie vrede geeft: Jezus! 

Want iedereen moet weten, 
Dat Jezus leeft. 

Iedereen moet weten. 

Fijn dat je er bij was vanmorgen! 

Naam   : ________________________ 
 

1e Paasdag 
 

Datum   : Zondagmorgen 31 maart 2024 
Dominee  : Prop. H. Russcher 

De volgende tekst staat in Johannes 8:36, straks bij het kindermoment 
voor in de kerk hoor je hier meer over! Ook dit vogeltje moet bevrijd 

worden uit zijn kooi…. 
 

‘Maar de Zoon van God kan je bevrijden. En als je bevrijd bent, 
heb je voor altijd een plaats bij God,’  



Met Pasen vieren we dat Jezus   
Christus is opgestaan uit de dood. 

Dat is de betekenis van Pasen            
in één zin.  

 

Daarom is Pasen een feest van           
bevrijding en overwinning.  


