
Fijn dat je er bij was vanmorgen! 

We zingen vanmorgen Op Toonhoogte 351: 
 

Alzo lief had God de wereld, 
alzo lief had God de wereld, 

de wereld, de wereld, 
God had de wereld lief. 

 
Dat Hij aan ons heeft gegeven, 
dat Hij aan ons heeft gegeven, 

gegeven, gegeven, 
Zijn eengeboren Zoon. 

 
Opdat een ieder die gelooft, 
opdat een ieder die gelooft, 

een ieder, een ieder, 
het eeuwig leven heeft. 

• Breng je de volgende keer weer je pen/kleurtjes mee? 
• Heb je vragen over de preek dan kan je de dominee mailen: 

dpclooijen@gmail.com 
 

Naam   : ________________________ 
 
Datum   : Zondagmorgen 23 februari 2025 
Dominee  : Ds. D. Looijen 

Bijbelgedeelte : Genesis 14 
Thema   : Vrede, zegen, brood en wijn 



Deze dienst is de voorbereiding van het Heilig Avondmaal vol-
gende week. Aan wie denken we met het Heilig Avondmaal?  
 
______________________________________________________________ 
 
 
 
Wat wordt er gegeten en gedronken bij het Heilig Avondmaal? 
 
______________________________________________________________ 
 
 
 
Je hebt vast wel eens een ruzie meegemaakt, wat kun je dan 
doen? 
 
______________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________ 
 
 
De dominee preekt over het volgende: 
• Abram maakt een einde aan de strijd 
• Opeens verschijnt er iemand die niemand goed kent:      

Melchizedek 
• Abram geeft hem een offergave en wordt door Melchizedek 

gezegend 
• Hij geeft Abram brood en wijn, om weer aan te sterken 
• Volgende week gebeurt dat ook als we het Heilig 

Avondmaal vieren 
 
 
Waar wil je vandaag voor bidden en voor danken? 
 
______________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________ 
 


