Naam

Datum : Zondagmorgen 11 mei 2025
Dominee : Ds. E. van Wijk
Thema : ‘Raak Me aan’

Bijbelgedeelte : Lucas 24 vers 33 tot 47

We zingen vanmorgen OTH 451:
Hoe kan Jezus vandaag “tastbaar” voor je zijn? Dat het

Vertel het aan de mensen b . . .
Wie liefde heeft: Jezus! een levende werkelijkheid voor je is dat Hij leeft?

Vertel het aan de mensen
Wie vrede geeft: Jezus!
Vertel het aan de mensen,
Dat Jezus leeft,
Vertel het aan de mensen.

Want iedereen moet weten
Wie liefde heeft: Jezus!
Want iedereen moet weten
Wie vrede geeft: Jezus!
Want iedereen moet weten,
Dat Jezus leeft.
ledereen moet weten.

Fijn dat je er bijf was vanmorgen!

e Breng je de volgende keer weer je penl/kleurtjes mee?




De discipelen konden het maar moeilijk geloven. Staat Jezus echt
voor hen? Hij was toch gestorven? Vindt jij het moeilijk om te geloven
dat Jezus leeft?

Hoe kan je bij tweelingen zien welke van de twee het is?

Waarom laat Jezus zijn wonden zien aan zijn volgelingen?

Hoe kan je er achter komen of er leven zit in een kastanje die je hebt
opgeraapt onder een boom?

De dominee heeft het in de preek over “zien” met je oren. Je ziet iets
met je ogen dicht. Denk aan een verhaal van de juf of meester. Kan je
Jezus ook “zien” met je oren? Of met je hart?

Hoe kan je merken dat Jezus leeft? Wat moet je daarvoor doen?

Ken je mensen die net zo graag over Jezus vertellen als de discipelen
doen? Zo ja, vraag dan eens hoe dat komt.




