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‘Leer een kind van jongs af aan de juiste weg, 

en het zal er niet van afwijken  

wanneer het oud geworden is’ – Spreuken 22:6 

 

 

 

 

 

We staan aan het begin van een nieuw jeugdwerkseizoen en we zijn als gemeente gezegend met 

een grote groep kinderen, tieners en jongeren die door God aan ons is toevertrouwd.  

Dat is een geschenk, maar tegelijkertijd ook een grote verantwoordelijkheid.  

Voor de ouders vanzelfsprekend, maar ook voor alle gemeenteleden eromheen en voor ons als 

jeugdraad. Dit komende seizoen willen we, samen met jullie, deze verantwoordelijkheid weer graag 

op ons nemen. 

 

Kinderen hebben bij de Heere Jezus prioriteit. Het was Jezus zelf die tegen Zijn discipelen zei: “Laat 

de kinderen bij Mij komen en verhinder hen niet".  

In deze woorden klinkt Jezus’ verlangen door. Het verlangen dat jongeren van de gemeente Hem 

ontmoeten, Hem leren kennen en door Hem gezegend worden.  

Wat is het mooi om daar door de jaren heen van alles voor te organiseren wat we al kennen en waar 

we zelf vroeger ook aan deelgenomen hebben, maar ook steeds weer na te denken over nieuwe 

vormen van ontmoeting en activiteit.  

 

Komend seizoen is er weer een grote groep jeugdleiders die daar vorm aan zal geven. Maar voor 

goed draaiend jeugdwerk is wel jeugd nodig! Willen jullie de kinderen stimuleren om naar het 

jeugdwerk te komen door er positief over te praten en mee te leven bij alle leuke dingen, maar 

misschien ook de minder leuke dingen die ze daar meemaken?  

Koppel ook gerust dingen terug! Eerlijke, open communicatie en betrokkenheid zijn goed voor de 

jeugd en ook voor de jeugdleiders. Leuke, interessante en/of leerzame nieuwe ideeën om samen 

dingen te ondernemen zijn altijd welkom, ook al is meer activiteiten toevoegen niet op alle 

momenten haalbaar of beter.  

 

Er staan al weer veel activiteiten op het programma. Dat zullen momenten van leren zijn, tijd om 

elkaar te zien en eens door te praten, maar ook momenten van ontspanning. Op de achterkant van 

deze brief zijn alle verschillende onderdelen per leeftijdscategorie weergegeven. Misschien is het 

spannend om aan iets nieuws te beginnen, maar weet dat je van harte welkom bent! 

Voor meer informatie over tijden en leidinggevenden: www.pkn-ameide-tienhoven.nl 

 

Hartelijke groet van de Jeugdraad,  

 

Eelke Toonstra  

Eldert Rodrigo  

Erwin den Hertog  

Jaco Heikoop  

Karin Weeda  

Lianne van Huizen  

Martijn de Zwart  

 

Email: jeugdraad@pkn-a10.nl 

Aanspreekpersoon activiteiten voor 12-: 

Erwin den Hertog (0614240105) 

Aanspreekpersoon activiteiten voor 12+: 

Jaco Heikoop (0657598163) 

http://www.pkn-ameide-tienhoven.nl/

