
Fijn dat je er bij was vanmorgen! 

• Breng je de volgende keer weer je pen/kleurtjes mee? 

We zingen vanmorgen Op Toonhoogte 429 Naam   : ___________________________________ 
 
Datum   : Zondag 18 januari 2026 
Dominee  : Ds. A.L. Molenaar 
Thema   : ‘De roeping’ 
Bijbelgedeelten : Jeremia 1:1-10 en Marcus 1:1-20  



Jezus loopt langs het water en zegt: “Kom, volg Mij!” Wat zou jij 
doen als Jezus jou ineens zou roepen? 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
De discipelen laten hun netten meteen los. Wat zou jij lastig      
vinden om los te laten? 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
Jezus kiest geen koningen, maar vissers. Waarom denk je dat  
Jezus gewone mensen kiest? 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
Jezus zegt: “Ik maak jullie vissers van mensen.” Wat bedoelt     
Jezus daarmee? 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
De discipelen volgen Jezus zonder alles te weten. Zou jij durven 
meegaan, ook als je nog niet weet waarheen? 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
Jezus roept vandaag ook mensen. Hoe zou jij Jezus vandaag 
kunnen volgen?
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

Zie jij de 8 verschillen? Wat denk je dat het voor boek is waar-
mee die visser probeert de mensen uit het water te redden? 


